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Rob is geboren in Den Helder maar woont al 22 jaar

in Bennebroek. Hij studeerde commerciéle economie

en was 25 jaar lang accountmanager in de IT, onder

andere bij HP. Met zijn vrouw, die bij de KLM werkt,

maakte hij talloze avontuurlijke reizen door Afrika. En

zodra hun dochters Merel en Iris oud genoeg waren,

gingen zij mee op verkenning door het adembenemend
. mooie Namibig. Vijf jaar geleden besloot Rob zijn

art te volgen en een eigen reisbureau te beglnnen







¢ Benncbrocker houdt kantoor aan huis. Bij

binnenkomst zie je veel KLM-huigjes staan.

Heel veel KLM-huisjes. Verzameld tijdens

evenzoveel reizen. Rob heelt de wereld gezien.
Wat drijft hem, vragen we. Hoe komt een ICT’er in de
reiswereld terecht? “Na 25 jaar raakte ik door een in-
grijpende reorganisatic mijn baan als accountmanager
kwijt,” vertelt Rob. “Tk kon weliswaar meteen en in de-
zelfde functie elders aan de slag, maar had het gevoel dat
ik op een kruispunt stond. Ik aarzelde: ‘Blijf ik veilig in de
wereld van de ICT, of waag ik de sprong cn volg ik mijn
hart?” Dat laatste zou betekenen dat ik heel lets anders
zou gaan doen. Ik droomde ervan een cigen reisburcau
te beginnen. Een spannende beslissing, die ik pas heb ge-
nomen na rijp beraad met Marja, mijn vrouw, cn onze
dochters. Het hielp dat ik van mijn werkgever cen finan-
ciéle vergoeding meekreeg en dat Marja cen prima baan
heefi. Uiteindelijk ben ik in het diepe gesprongen. Dat is
inmiddels vijf jaar geleden en ik heb er nog geen scconde
spijt van gehad!”

Onvergelijkbacr

Volgens Rob en Marja is Afrika de mooiste plek op aar-
de. Twee a drie keer per jaar gaan ze er op zock naar
nicuwe hestemmingen. “Azié en Zuid-Amerika kennen
we ook, daar hebben we ook gereisd. Maar niets haalt
het bij Afrika. Dat heeft icts buitengewoons,” zegt Rob
gedreven. “Het is zo'n onwaarschijnlijk boeiend con-
tinent! En het biedt zoveel meer dan prachtige natuur
en wilde dieren. Dat wil ik delen met mijn gasten. Niet
voor nicts heet mijn bedrijf Mambulu! Safaris with a
Difference. Afrika is uniek en onvergcelijkbaar vanwege
zijn rust, ruimte, schoonheid, avontuur en vriendelijke
bevolking. Daar moet je niet met een grote groep in
ecn bus doorheen scheuren.”

“Ik breng je naar het échte Afrika. Naar fotogenicke
plekken waar weinig andere toeristen komen, maar
met ecn ongekende rijkdom aan wildlife. En daar hoort
cigenlijk ook cen nachtje logeren bij een inheemse fa-
milie bij. Gewoon in hun hut. Inmiddels heb ik genoeg
goede contacten om dat te kunnen regelen. Ik verkoop
bewust geen standaardreizen. Daar zijn cr al genoeg
van. Ik vind het juist leuk om een unicke reis samen
te stellen die helemaal aansluit op de wensen van onze
gaster.”

Neem de tijd

Dat maatwerk neemt Rob overigens heel letterlijk. Veel
potenti€le klanten bezockt hij in safarikleding bij hen
thuis, om alle budgettaire (on)mogelijkheden te bespre-
ken. “Thuis begint het vakanticgevoel al een beegje. Bo-
vendien: Afrika is onmetelifk groot. Je kunt niet ‘even’ mn
twee weken een gamedrive maken in de Serengeti (Tan-
zania en Kenia, red.), een paar dagen chillen in een lodge
in Botswana en dan ook nog naar de Victoria Falls in
Zimbabwe. Dat is ondoenlijk, omdat je dan alleen maar
aan het reizen bent. Ik zeg altjd: maak keuzes. Als je op
de juiste plek zit, zie je alles wat Afrika zo typerend maakt.
Neem de tijd om te genieten van de omgeving! En kom
gewoon nog een keertje terug.”

Uit zijn woorden druipt Robs passie voor het continent.
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In Zuid-Afrika volgde hij de opleiding tot gekwalificeerd
fieldguide (gids). “Daar leerde ik alles over de flora en
[auna. Ik houd van de nataur, de authenticiteit, de afwis-
seling en de totaal andere cultuur. Eenmaal in de natuur-
parken, buiten de grotere steden, proef je de puurheid:
van de bewoners, hun omgeving en van elk schakelge in
dit kwetshare ccosysteem.”

Lokale partners

Rob werkt met lokale partijen die de gebicden en klein-
schalige comfortabele lodges goed kennen. Per reis stelt
hij een individueel grondarrangement samen waarin alle
programmaonderdelen naadloos op clkaar aansluiten.
Zijn tip? “Overweeg cen reis naar Zambia en Malawi, die
worden nog weinig bezocht. Prachtge landen met adem-
benemend mooie natuurparken en vriendelijke mensen.
En bovendien zijn ze heel bereisbaar, met een goede in-
frastructuur en prima accommodaties.”

“Reizen door Afrika is niet als het kopen van een pak sui-
ker,” lacht Rob. “Je moet je goed voorbereiden. Maar het
is wel onderdeel van het avontuur dat je niet alles weet.
Affrika is avontuur. Je voorkomt gevaarlijke situaties door
je aan bepaalde regels te houden. Heel simpel: etaleer je
rijkdom niet, loop niet met grote camera of rugzak door
de stad. Ga in de natuur ’s avonds niet naar buiten. En als
je een self drive docet, zorg dan dat je lang en hreed voor de
nacht invalt staat waar je moet staan. En dat het kamp-
vuur brandt...”

‘In het South Luangwa National FPark
krijg je het ultieme “Out of Africa’gevoel,
ddt is de intense beleving van Afrika die
ik wil delen’

Lievelingsplek

Of Rob zelf een lievelingsplek heeft? Nou en of, beaamt
hij stralend. “Het South Luangwa National Park in Zam-
bia is z0 adembenemend mooi! Landschappelijk bijzon-
der divers, veel wildlifc en een ongekende diversiteit. Daar
krijg je het ultieme Out of Affica-gevoel. Dét is de intense
beleving van Afrika die ik wil delen.” &



